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Bismillaahi ar-Rahmaani ar-Rahiem 

 

Hoofdstuk 1: Allah is de Schepper.  

 

Allah, onze Heer, is de Schepper van alles. 

Allah heeft de hemelen en de aarde geschapen. 

En Hij heeft op de aarde bergen en rivieren gemaakt. 

En Hij heeft op de aarde dieren en planten geschapen. 

En Allah heeft de zon, de maan en de sterren geschapen. 

 

En Hij heeft de engelen geschapen. Dat zijn dienaren van Allah, Hij heeft 

ze uit licht geschapen. Hun taak is om Allah te aanbidden, en om de 

bevelen van Allah uit te voeren.  

Hun leider is de edele engel Djibriel (Gabriël). 

Ook heeft Allah de Djinn geschapen.  

De Djinn heeft Allah geschapen uit vuur. Ze wonen op aarde, en kunnen 

ons zien, maar wij kunnen hun niet zien.  

Veel van de djinn zijn Allah ongehoorzaam en aanbidden Allah niet. 

En tot de Djinn hoort ook Iblies, de Satan. 
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حِيمِ بِسْمِ اِلله الر    حْمَنِ الر 
 

لُ:   اللهُ الخَْالقُِ البَْابُ الأوََّ

 

نَا اُلله  يْءٍ.رَبُّ
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Toen onze Heer klaar was met het scheppen van de hemelen en de 

aarde en alles wat erin is, zei Hij tegen de engelen: “Ik wil op aarde 

mensen maken, die er zullen wonen en werken.” 

De engelen waren verbaasd.  

Ze dachten dat de mensen hetzelfde zouden doen als de djinn.  

Ze zeiden: ‘’O onze Heer, waarom wilt U mensen maken die slechte 

dingen gaan doen op de aarde net as de djinn, en die U niet zullen 

aanbidden zoals U verdient?’’ 

‘’Wij aanbidden U toch al?’’ 

 

Maar Allah zei: ‘’Ik weet wat jullie niet weten.’’ 
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نَا مِنْ   رَبُّ
َ
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